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‘Valkenburg’ kiest voor
historische vlag Walram
‘Valkenburg’ kiest voor
ENQUÊTE � Weinig reacties � Meerderheid voor rode leeuw op wit veld

historisch
Erg veel reacties kwamen
niet binnen op de mini-en-
quête over de nieuwe vlag
voor Valkenburg. Mensen
die reageerden kozen in
meerderheid voor de histori-
sche vlag van Walram.

door René Willems

DD e huidige vlag is prima,
vindt ene Frans. Het
blauw-geel-rood wordt
kennelijk geassocieerd

met carnaval, maar dat ís volgens
hem toch ook het kenmerk van Val-
kenburg: „Kermis, carnaval, circus.”
Hans, ook zonder achternaam, is

het roerend eens met Frans. Van
hem mag dan wel de rode leeuw er-
bij: „Een vrolijke rode leeuw onder-
streept het brul- en hoera-gehalte
van wat Valkenburg zoal organi-
seert. Rooaaarrr!”

Op internet zijn de reacties redelijk
ongenuanceerd. Maar op de stem-
pagina van de krant staan ook se-
rieuze antwoorden op de vraag wel-
ke vlag het beste bij Valkenburg
past.
Van de 25 mensen die hebben ge-
stemd, kiest de helft voor de vlag
van Walram, een rode leeuw op
een wit veld. Ook al vindt de Hoge
Raad van Adel dat die te veel lijkt
op de vlag van Vaals: „Een vlag met
historie is toch echt het mooiste.”
Acht mensen kiezen voor een rode
leeuw op een geel-blauw geblokt
veld: „Kleurrijk, typisch Zuid-Lim-
burgs.” Anderen vinden die vlag
juist „te druk en te aanwezig”.
Het eigen voorstel van de Hoge
Raad van Adel - rode leeuw op geel
veld, met rode en blauwe streep -
krijgt welgeteld twee stemmen.
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